
 

Liturgie 
Kom Ook Dienst - zondagavond 29 september 2024 

Thema: ‘De Bijbel: het boek van God!’ 
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Het Woord van God 

Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 

in ieder mens die luistert naar uw Woord; 

rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 

het keert niet onvervuld terug. 

 

Beproef mijn hart dat voor u openligt; 

niets is verborgen voor uw aangezicht. 

Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 

moet zwijgen als U tot mij spreekt. 

 

De stem van liefde die in stilte spreekt; 

een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 

De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 

diep in mijn hart uw woorden schrijft. 

 

O levend brood dat al mijn honger stilt, 

waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 

Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 

is Christus die ik toebehoor. 
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Inleidend orgelspel      

 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: ‘Heere Jezus, om Uw woord’  

Heere Jezus, om Uw woord, 

zijn wij hier bijeengekomen. 

Laat in ’t hart dat naar U hoort 

Uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Votum en groet 
Met het uitspreken van het votum verklaart de gemeente dat zij alles van God verwacht. Door 

de groet uit te spreken, begroet God Zelf de gemeente die aanwezig is. 

Inleiding van het thema  

 

We bidden tot God om te vragen of Hij tot ons wil spreken in deze dienst 

 

Lezen uit de Bijbel – Lukas 1:1-4 en 1 Johannes 1:1-4  
1 Hooggeachte Theofilus,  

aangezien velen zich tot taak hebben gesteld een verslag op te stellen van de dingen 

die onder ons volkomen zekerheid hebben, 
2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord 

zijn geworden, aan ons overgeleverd hebben, 
3 leek het ook mij goed om, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te 

hebben, het geordend voor u te beschrijven,  
4 opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.  

 
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met 

onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 

Woord des levens 
2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en 

verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 
3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u met ons 

verbonden bent; en verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met 

Zijn Zoon Jezus Christus. 
4 En deze brief schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. 
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Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen  

waar U bent zal de nacht verdwijnen.  

Jezus, Licht van de wereld,  

vernieuw ons.  

Levend Woord,  

ja uw waarheid bevrijdt ons.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein 

Kom, Jezus kom,  

vul dit land met uw heerlijkheid.  

Kom Heilige Geest,  

stort op ons uw vuur.  

Zend uw rivier,  

laat uw heil heel de aard' vervullen.  

Spreek, Heer, uw Woord:  

dat het licht overwint. 

 

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  

Door het bloed mag ik U toebehoren.  

Leer mij, toets mij,  

uw stem wil ik horen.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein 

 

3. Staan wij oog in oog met U Heer.  

Daalt uw stralende licht op ons neer.  

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons 

leven.  

U volmaakt wie volkomen zich geven.  

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Refrein 

Lezen uit de Bijbel – Lukas 24:44-48 

44 En Hij zei tegen hen: Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles 

vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de 

Profeten en in de Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 
46 En Hij zei tegen hen: Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, en uit 

de doden opstaan op de derde dag. 
47 En dat in Zijn Naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt 

zal worden, te beginnen bij Jeruzalem. 
48 En u bent van deze dingen getuigen. 

 

Zingen: Heer U bent mijn leven 

1. Heer, U bent mijn leven  

de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg  

de waarheid die mij leidt 

Uw Woord is het pad  

de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft,  

zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen,  

want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
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2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus,  

geboren uit de maagd 

eeuwige Zoon van God,  

die mens werd zoals wij 

U die stierf uit liefde,  

leeft nu onder ons 

één met God de Vader  

en verenigt met uw volk 

Tot de dag gekomen is  

van uw wederkomst 

dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

3. Heer, U bent mijn kracht,  

de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid,  

de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven  

zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig,  

want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb,  

heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu.  

Lezen uit de Bijbel  - 2 Petrus 1:16-21 

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de 

komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen 

geweest van Zijn majesteit. 
17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen de stem van 

de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik vreugde 

vind.’ 
18 En deze stem hebben wij zelf gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij 

met Hem op de heilige berg waren. 
19 En wij hebben het woord van de profeten, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan 

daar uw aandacht op te richten, als op een lamp die schijnt in een donkere ruimte, 

totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.  
20 Dit moet u vooral weten, dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige 

uitleg toelaat; 
21 want de profetie is destijds niet voortgekomen uit menselijk initiatief; maar heilige 

mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.  

Luisterlied: Zijn Woord is levend (Christian Verwoerd)  

1. Zij was verdrietig, vermoeid door haar problemen  

Ze voelde zich eenzaam, alleen staan in haar strijd  

Tot op het moment dat zij Gods Woord opensloeg  

En las over Jezus, die het lijden verdroeg. 

 

2. Hij was verward door de meningen van mensen  

Zijn hoofd vol gedachten, en zijn vreugde was hij kwijt  

Tot op het moment dat hij Gods Woord tot zich nam  

En de focus weer kreeg op Gods heerlijke plan. 
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Refrein 

Zijn Woord is levend, een vast fundament 

Je bent dus gezegend, wanneer je het kent 

Een lamp in het donker, een kracht voor je ziel 

Het opent je ogen, het spreekt steeds opnieuw. 

 

3. Zij was verdwaald in de zonden van de wereld  

Geloven deed ze wel, maar dat merkte je niet echt  

Tot op het moment dat haar Bijbel open ging  

Één tekst die haar raakte, gaf een heel nieuw begin. 

 

4. Hij was verbitterd, verwond diep van binnen  

Het onrecht van vroeger, het liet hem maar niet los  

Tot op het moment dat hij de Bijbel weer las  

Het Woord werd als olie, die zijn wonden genas.  

 

Refrein  

 

Voor ieder persoon en voor ieder moment 

Voor iedere dag en voor waar je ook bent 

God wil graag spreken, dat is niet de vraag 

De vraag is of jij de tijd neemt vandaag. 

 

Refrein (2x)  

  

Gelegenheid om vragen te stellen (appen naar 06-30063985) 

 

Geloofsbelijdenis (de kern van het christelijke geloof)  

 

Zingen: Zie de stroom van Jezus’ liefde 

1. Zie de stroom van Jezus’ liefde 

overstelpend als een vloed. 

Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 

met Zijn eigen kostbaar bloed. 

Wie kan zwijgen van Zijn liefde 

of vergeten wat Hij deed?  

Jezus’ Naam zij steeds geprezen, 

tot in alle eeuwigheid! 

 

2. Aan het kruis werd Jezus’ offer 

tot een bron die altijd blijft. 

Door de sluizen van Gods goedheid 

stroomde Zijn barmhartigheid. 

Een rivier van diepe liefde 

daalde uit de hemel neer, 

bracht ons vrede met de Vader, 

schonk de wereld leven weer. 
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3. Het is Uw volmaakte liefde, 

die mijn diepste angst verdrijft. 

Vol vertrouwen mag ik komen, 

waar uw rechterstoel verrijst. 

Want mijn Rechter is mijn Redder, 

mijn Verlosser pleit voor mij. 

Hij heeft Zelf mijn straf gedragen; 

Jezus, mijn gerechtigheid! 

(herhaling) 

Wie kan zwijgen van Zijn liefde 

of vergeten wat Hij deed?  

Jezus’ Naam zij steeds geprezen, 

tot in alle eeuwigheid! 

 

 

 

 

God danken voor deze kerkdienst en bidden voor elkaar en de wereld

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Zegen  
Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze 

zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen.  

Uitleidend orgelspel 

 

Hartelijk dank voor uw komst! 

U kunt via de QR-code eventueel een gift overmaken 

voor de kerk.   

 

In de Stevenshoek kan er een kop koffie of thee 

gedronken  worden met iets lekkers erbij.  

Voel u vrij om iemand aan te spreken voor een vraag of 

persoonlijk gesprek!  


